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ONTMOETEN

Troostplek - bijzondere reacties
De troostplek naast Klettersteeg 17 in Achterveld lijkt in een behoefte te voorzien. Inmiddels meer dan 125 bezoekers 
sinds een jaar. Dat is het aantal mensen dat geschreven heeft in het boekje dat in een kistje ligt aan de onderkant 
van de SJK, de Spieker Jozef Kapel. Niet iedereen zal zijn of haar zielenroerselen of aantal bezoekers noteren. Het 
bezoek is anoniem en los van geloofsovertuiging.
Het boekje levert bijzondere reacties op. 

 
Misschien wat moeilijk leesbaar en daarom hier de ‘vertaling’:
 
Vele geloven niets maar zij vrezen alles. Nu in deze droge zomer is bidden voor regen. Hopen voor de boeren en 
tuinders 7-11-2022 CA
 
26/11/22 - Ik woon sinds april ’22 in dit prachtige dorp, en ik ben hier zo gelukkig. Elke dag ontdek ik mooie plekjes, 
zoals dit. De mensen, de omgeving en dit soort plekken, geweldig en ik ben daar zo dankbaar voor. Ik wens iedereen 
alvast een mooi 2023
 
7-1-2023 - Ik loop vandaag een route, die ik nog maar 1 keer gelopen heb. Ik loop het op gevoel. Bezig met vergiffenis! 
Vergeven van een ander is makkelijker dan vergeven van mijzelf! Dan kom ik hier! En ik besef: dit was mijn doel, 
gezonden door God! Dank U!

Tja, wat denk je dan als je dit leest. 
Droogte 2022, boeren en tuinders en vergiffenis… het is dankbaar werk om zo’n plek te kunnen bieden.

Gerard en Annie van Dijk

Ter aanvulling:
-	 De SJK, De Spieker Jozefkapel, vindt zijn oorsprong in de ‘opdracht’ van Antoinette Bottenberg en Sonja Rippen   
	 een troostkapel te realiseren die los staat van religie. En daarom is hier een titel gekozen als ‘tegenhanger’ van de  
	 Mariakapellen in het oosten. Spieker Jozef komt uit een optreden van Herman Finkers: de Wijzen uit het Oosten waren  
	 op zoek naar Jozef van Arimatea. De bevolking begreep de vraag niet maar na toelichting dat Jozef een timmerman  
	 moest zijn was de reactie: oh, Spieker Jozef. En wat gebeurt er: juist heel regelmatig wordt gerefereerd aan het geloof  
	 en worden kaartjes met teksten toegevoegd door bezoekers met Bijbelse teksten. Het kan verkeren...
-	 In het Spiekerkistje zitten schijfjes met hele mooie pakkende teksten. Deze teksten worden prachtig aangebracht door  
	 Sonja Rippen. Sonja heeft er inmiddels al veel meer dan 50 vervaardigd en ze vinden gretig aftrek.

Vervaardiging en onderhoud van een ‘eigen zeer bescheiden kapel’ kost eigenlijk niks maar levert heel veel op, getuige de 
reacties in het logboekje. Een afwijkende manier van geloofsbeleving.


