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ONTMOETEN

Begonnen in september 
2021 met een troostplek SJK 
(Spiekerjozefkapel, naar  
analogie van een sketch van 
Herman Finkers),  
op initiatief van  
Antoinette Bottenberg en  
Sonja Rippen, is het 
bezoekersaantal ruim  
de 200 gepasseerd. 
De combinatie met een 
picknickplaats lijkt extra 
aantrekkelijk.

Aan de troostplek hangt een 
‘spiekerkist’ met daarin schijfjes 
met mooie teksten, beschreven 
met mooie teksten door 
genoemde Sonja en een 
logboekje. 
In dat boekje kunnen bezoekers 
hun zielenroerselen kwijt en die 
leveren bijzondere teksten op. 

Een bloemlezing over  
afgelopen drie jaar.

Troostplek
Klettersteeg 17
Achterveld
Een bron van mooie gedachten, 
over en weer
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ONTMOETEN

Het is vandaag 2e Paasdag. De Heer is waarlijk 
opgestaan! Hij biedt ons troost …

Wat een mooi toeval om op deze dag, de sterfdag van 
mijn zus langs deze bijzondere plek te komen …

… Wat een fijne plek om tot rust te komen. Wij lopen 
een Trage Tocht. En troost is altijd fijn om te krijgen …

Liefde is op wacht staan bij elkaars eenzaamheid.

Tekst uit Jesaja, te zingen uit psalm 118 …

Deze fijne rustplek ontdekte ik vorig jaar.   
Een paar maal eerder ben ik hier geweest. 

Vandaag kom ik afscheid nemen van deze 
bijzondere plek. Binnenkort verhuis ik terug 
naar het Noorden. Hartelijk dank voor de
mooie momenten hier. Uw rusttuin
is in mijn hart gesloten …

Echt een troostplek. Verdriet is …
de achterkant … van de liefde.

Blij met de tekst op het houten 
bordje: Volg je hart… want dat klopt!

Eindelijk een bankje zonder 
brandnetels en met een fijn uitzicht …

Wie rijk wil zijn moet niet zijn bezit 
vergroten maar zijn hebzucht 

verminderen (van Epicurus of Plato) …

Met mijn vriendin op stap. Na een ochtend  
met onderlinge discussie, kom ik hier weer tot  

mezelf en zie ik alle relativiteit in …

Tot slot:

Waar drie puntjes staan aan het einde van een quote,  
zijn vaak naam en woonplaats vermeld. Deze 
vermeldingen zijn uit privacyoverwegingen achterwege 
gelaten maar geven wel aan dat de mensen van overal 
uit het land komen. We spreken deze mensen eigenlijk 
nooit. De teksten zijn letterlijk overgenomen.

Het bijzondere is wel dat uit deze bloemlezing blijkt 
dat de plek niet alleen troost biedt maar ook heel veel 
wijsheid teruggeeft.

Gece, 10 september 2024

Velen geloven niets maar zij vrezen alles. Nu in deze 
droge zomer is bidden voor regen! Hopen voor Boeren 
en Tuinders.

Ik woon sinds 2022 in dit prachtige dorp en ik ben 
hier zo gelukkig. De mensen, de omgeving en dit soort 
plekken. Geweldig en ik ben daar zo dankbaar voor …

De herinnering is het enige paradijs waaruit je niet 
verdreven kunt worden …

Na een groot verlies in mijn leven, merkte ik de eerste 
tekenen van herstel toen ik genoot van het gezang van 
een vogeltje. De natuur werkt helend voor mij …

Geen kind is zo aanwezig als het kind dat  
wordt gemist …

We zijn dankbaar dat we al fietsende dit  
tegenkwamen. 84 en 89 jaar fietsen we  
verder

Rust, troost…ten diepste alleen bij God  
en jullie mogen hier “zijn handen” in  
zijn en dit plekje aanbieden. 
Veel zegen gewenst! …

Ik heb 60 jaar van je gehouden ik mis
je heel erg …

Hallo mensen die dit lezen. Jullie zijn nu  
misschien verdrietig maar het komt goed.  
Er zijn altijd mensen die van je houden …

De mooiste herinneringen zijn diegene die je  
met beide armen omringd …

Ieder jaar kom ik hier een keer in de zomer maar ook  
in de herfst of de winter. In het leven is het ook niet 
altijd lente … …

Een prachtige middag, misschien wel de warmste dag  
van dit jaar. Achter in dit boekje heb ik bij bezoekers-
aantal 1 ingevuld. Of had het toch 2 moeten zijn? 
Wat zou je genoten hebben van de rust, de kastanjes,  
het goede leven …

Het gras groeit niet sneller als je eraan trekt! Laat los  
en heb vertrouwen.

Succes is krijgen wat je wilt, geluk is geen bestemming 
maar een manier van leven Gevolgd door een hartje  
en Dank


